Werkvorm 1

Track ‘Niet van deze wereld’

Refrein

Wij zijn niet van deze wereld

Ze lachen ons uit, ballen een vuist, zoek het lekker uit
Met hoofd geheven, op hoop van zegen,

Brengen wij, brengen wij een nieuw geluid

Verse 1

Om te beginnen ben ik geen citizen

Van deze wereld maar sta er midden in

Ik heb een ticket voor heaven in de knip

En ik vertik ‘m in te wisselen

Ben niet van gisteren, ik zie de Morgenster schitteren
Morgen herinner je dat wat vandaag gaat beginnen
Dus laat je niet hinderen door pessimistische inzichten
Geen verbintenis met de villain die mijn ziel wil vergiftigen
Blindelings volg ik het licht in de wildernis

Ook als het stil is weet ik dat Hij in mij is, period

Verse 2

Hij - veranderde water in wijn,

Brak banden van alle gevangen, Hij,

Wandelt anders dan anderen, Zijn

Woorden en handel veranderde alles in mij.
Ik riep: genieten, - la vie est belle

Misschien, maar zie nu mijn ziekelijk spel.

Als ik kom voor de comfort comform mijn wil,
Komt door je boy toch geen bijzonder verschil.
Gegrond in verhalen, m’n bron is genade, -
Vreemdeling maar ik ben thuis bij de Vader
Dat is mijn hoop. Noem me een gek,
Welcome to join, als ik straks weer vertrek.

Verse 3

Ok, nu wordt ‘t interessant

Ik zei al dit is niet mijn land

Meningen zo overdreven dat ratio ondergesneeuwd is

Emotie is overgebleven het is overleven, sociale media maken me druk
Probeerde om bruggen te bouwen - pontonnier

kon toen niet weten ze maken me stuk -

Ik blijf op zoek naar verbinding als tieners met telefoons zonder bereik

Het Koninkrijk staat op het kritieke punt van beginnen en zet criticasters te kijk



